
Lied  

 

Welkom 
 

Bidden om nabijheid 

Wij weten dat we mogen rekenen 

op de barmhartigheid van onze God. 

Leggen we dan ook ons leven 

in zijn liefdevolle handen. 
 

Gij neemt ons aan zoals wij zijn 

met onze fouten en onze gebreken. 

Gij zijt voor ons een goede Vader. 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Gij toont ons de weg naar het hart  

van onze medemensen, 

naar samenleven in liefde. 

Jezus, Gij zijt onze Broeder, onze God. 

Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Gij zijt de Kracht in ons 

die ons helpt goed te zijn, 

geduldig, vreugdevol, vredestichtend, vergevend. 

Geest van God in ons, ontferm U over ons. 

Geest, ontferm U over ons. 

 
 

Heilige Drievuldigheid a-jaar 

4 juni 2023 

Woord- en communiedienst 

Vader, Zoon  

en Heilige Geest. 

 
 
 



Moge God de Vader ons de Geest van Jezus,  

zijn Zoon, schenken. 

Hij is vergeving van onze zonden. 

Hij zal ons leiden tot eeuwig leven. Amen. 

 

Lied als gloria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed  

God, onze Vader, 

Gij hebt ons geschapen, 

Gij geeft ons toekomst. 

Jezus leert ons hoe wij elkaar 

overvloed van leven kunnen schenken. 

Uw Geest is Vuur in ons 

dat kracht geeft tot vergeving. 

Blijf in ons wonen, Drie-ene God, 

zodat wij ten volle deel hebben aan uw liefde, 

vandaag, morgen, alle dagen  

tot in uw eeuwigheid. Amen. 

  

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen we dat God een liefdevolle 
God blijkt te zijn, die trouw is aan zijn volk. 
Het evangelie van Johannes gaat 
over de ontmoeting van Jezus 
met Nikodemus 
 

Eerste lezing  
Exodus 34, 4b-6. 8-9  
 

Orgel 

 

 

 

Zegen en zending 

 
 
 
 

Volgende zondag vieren we 

het feest van het Sacrament:  

graag nodigen we allen uit  

die iemand de communie brengen: thuis,  

in het ziekenhuis, in een woon-zorgcentrum ….  

We willen met hen danken en zegenen. 

 

 

ZONDAG 25 juni: 

 

Dankviering  

voor het voorbije 

(werk)jaar! 

 



 
 

Gebed   

God, onze Vader, 

leer ons U te vinden als de Ene die  

ons geluk en vrede gunt. 

Jezus Christus, 

Gij stuurt ons op pad om  

uw Boodschap van bevrijding te verkondigen. 

Geest van God, 

begeleid ons op die weg van zorg  

en recht voor iedereen. 

Drie-ene God, 

wees de toetssteen voor ons doen en laten. 

Moge Gij zichtbaar worden  

in onze omgang met mensen, 

iedere dag opnieuw  

en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Mededelingen 

 

 

 

 

Lichtpuntje van de week 
 

Polsslag bestaat dit jaar 10 jaar! En dat 

willen we vieren, samen met jou! 

Polsslag is een samenwerkingsverband tussen 

armoede- en welzijnsorganisaties in Sint-

Niklaas: ABBV Oost-Vlaanderen, ACV, AVANSA 

WAAS-en-DENDER, Bonangana, CAW Oost-

Vlaanderen, Inloopcentrum Den Durpel, De 

Keerkring vzw, De Vlier Wijkgezondheidscen-

trum vzw, Huurdersbond Oost-Vlaanderen, 

Ontmoetingshuis ZigZag, SAAMO Oost-

Vlaanderen, VLOS en Welzijnsschakels Sint-

Niklaas, De Springplank 
Zij houden mee de vinger aan de pols naar armoe-
debeleid in onze stad. 
 
Welkom op hun feest op 17 mei met een heel 

bijzondere theatervoorstelling “De Kansen-

dans”. Een “oogopener” rond armoede! Er is 

een nabespreking en een receptie. 

Inschrijven langs AVANSA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Evangelie  Johannes 3, 16-18 

 
Acclamatie 

Homilie 
 

Voorbeden 

Vanuit het vertrouwen in de liefde  

van de Eeuwige, 

leggen wij alles wat ons bezighoudt  

in zijn handen en bidden: 

 

Bidden wij voor allen die ons voorgaan in geloof. 

Dat zij ons bemoedigen en inspireren. 

Dat zij niet ophouden 

Gods grootheid te verkondigen, 

en door woord en leven blijven getuigen 

van zijn onbegrensde liefde. 

Laten wij bidden… 

 
 

Bidden wij voor allen die zoeken  

en geen weg weten. 

Dat zij het spoor mogen vinden 

naar mensen die hun weer hoop geven, 

naar woorden waarvan ze kunnen leven, 

naar stilte waarin Gods stem te horen is. 

Laten we bidden… 
God van leven en licht, … 
 



Bidden wij voor onze kinderen en jonge mensen. 

Dat zij, in onze tijd vol rumoer en reclame, 

mogen inzien wat waarachtig is en goed, 

wat wezenlijk is om gelukkig te kunnen leven. 

Laten we bidden… 
God van leven en licht, ... 

 

Drie-ene God, 

Gij werkt op vele manieren in ons. 

Neem van ons aan wat wij U willen geven: 

ons geloof, onze hoop, onze liefde. 

Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de God van het Verbond, 

wiens naam is: ‘Ik ben er voor jou’. 

Ik geloof in de God van Jezus, 

als een Vader met ons op weg, 

naast ons in goede momenten, 

ons dragend als het moeilijk wordt. 

 

Ik geloof in Jezus, 

die van zichzelf kon zeggen: ‘Ik ben de Weg’. 

Hij is onze Reisgezel, een Vriend onderweg, 

de betrouwbare Gids die zijn leven geeft 

opdat niemand onderweg zou bezwijken. 

 

Ik geloof in de Geest, 

de stille, ongeziene Kracht op onze levensweg. 

Hij houdt Gods licht in ons brandend. 

Ik geloof in de gemeenschap  

van mensen samen op weg, 

die blijft geloven in breken en delen. 

Ik geloof dat wij samen op weg zijn 

naar leven ten volle in eeuwigheid. Amen. 

 

Offerande 
De misdienaars komen graag rond 
voor jouw bijdrage.  
Maar heb je geen (klein-)geld bij,  
dan kan je indien gewenst,  
storten via je bankapp.  
 

Bidden bij brood van leven     
God, 

Gij die de Levende zijt, 

Gij die er voor mensen zijt, 

wij zoeken naar U 

naar beelden en begrippen  

om U te omvatten, 

naar woorden om van U te spreken, 

naar taal om van U te getuigen. 

In mensentaal willen wij zeggen 

wat U voor ons betekent, 

wie U voor ons wilt zijn; 

maar al onze woorden schieten tekort, 

onze beelden doen U geen recht, 

uw grootsheid kunnen wij  

niet omschrijven, 

uw wezen blijft voor ons een geheim. 

 

Toch willen wij U danken, God, 

U loven en prijzen, 

omdat U er voor ons bent, 

omdat wij bestaan dank zij U. 

 

U bent voor ons als een Vader, 

de Schepper die het al omvat, 

de Moeder die omziet naar haar kind. 

Beginsel van leven bent U, 

uit U komen wij voort, 

naar U keren wij terug. 

 

Niemand heeft U ooit gezien, 

maar U kreeg een gezicht in Jezus, 

zoon van mensen en Zoon van U. 

Hij roept ons tot gemeenschap met Hem, 

tot verbondenheid met U en met elkaar. 

 

Voed ons, God, 

met zijn Geest die leven doet, 

verwarm in ons wat is verkild, 

maak soepel wat is verhard, 

verbind wat is gebroken. 

Maak ons mild en vergevingsgezind, 

laat uw liefde in ons wonen. 
 
Gij ziet ons. 

Gij hoort ons 

als wij bidden 

met de woorden van Uw Zoon: 

 

Onze Vader 

 

Vredewens 

Heer, Jezus Christus, 

neem alle verdeeldheid weg uit ons midden. 

Schenk ons uw Geest. 

Dat Hij ons nieuwe wegen leert gaan 

en ons laat getuigen van Gods aanwezigheid  

in ons midden. 

De vrede van de drie-ene God zij altijd met u. 

En wensen wij elkaar van harte vrede toe. 

 

 

 

Communie 

 


